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MEDEDELING 
EXTRA 

Beste leden, door een misverstand is een ingezonden bijdrage afkomstig van Kees Verschure niet 
geplaatst. Het betreft de vier vastenweken. Daarom alsnog bij deze. Wim Lanphen 

 
 De VASTENTIJD 

 
Zaterdag elf Februari begon de carnaval weer. Het zit in onze aderen en is elk jaar een beleving 
vooral in de Zuiden.  Carnaval, ons verkleden en nog één keer uit onze bol voor we aan de 
vastentijd/ 40 dagentijd beginnen. Drie dagen lang kun je op de lappen. Mooie optochten 
beleven en bekijken, boeren bruiloften, sleutels overhandigen, mensen onderscheiden en 
natuurlijk op tijd een pilsje happen. Veel plezier maken deze dagen in ontmoeten van mensen, 
bier en wijn, hossen en springen, je eigen lekker laten gaan en die dat niet ziet zitten, past maar 
op de blagen.  
Grote optochten hebben een andere naam met de carnaval zoals onder andere Bergen op 
Zoom heet Krabbe gat, Breda ons Kiele gat, Eindhoven Lampen gat, Etten Leur Leut ut Zwaai 
gat. Prinsenbeek is Boemeldonk en Roosendaal heet Tullepetaone stad.                          
Dit zijn er enkelen die ik benoem om te beginnen met eerst de kinderen optocht.  Veel 
kinderen doen dan mee en lopen in  groepen. Ook zijn er kinderen die zelf een wagen mee 
bouwen, aan dat bouwen doen hier vijf honderd zevenenzeventig kinderen mee.  
Het echte bouwen van de wagen doen mannen, de vrouwen maken de kleding en verzinnen 
een dansje. Er zijn dan tevens verschillende jongere groepen die een eigen wagen hebben 
gebouwd, dat is erg knap. U begrijpt dat het bouwen van een wagen belangrijk is om in de 
juiste stemming te komen. Ze beginnen al maanden van te voren te bouwen en dat brengt al 
een stuk verbondenheid en gezelligheid mee.  
 
 
 
 
 
 
Carnaval is van oorspronkelijk een Katholiek feest dat traditioneel gezien drie dagen duurt. Het 
feest  begint op Zaterdag en eindigt op Dinsdag twaalf uur.  De veertiende is het  As Woensdag, 
samen beginnen aan een periode van bezinning en solidariteit. Je staat vaker stil met de 
mensen die het minder goed hebben, het idee is te geven wat je kunt missen. Voor de As 
worden de palmtakjes van te voren verbrand en gewijd, een traditie die plaats vindt voor de As 
oplegging. Later gaan de mensen die in de kerk zitten naar voren en wie dat wil krijgt een 
kruisje op het voorhoofd of op de hand: het begin van de Veertigdagen tijd.                                     
De Priester zegt hierbij  “Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”  
De tijd van bezinning begint met  Aswoensdag en eindigt op Zaterdag voor Pasen. Een Priester 
draagt dan tijdens de Eucharistie een paars kazuifel. Paars is in de R-K. kerk symbolisch kleur 
voor boete en berouw. Om `berouw` te hebben verstaan wij oprechte spijt over iets wat je 
verkeerd hebt gedaan of wat je ten onrechte hebt na gelaten, we noemden dat zonden.  
Vroeger gingen wij te biechten, biechten is een Sacrament waarbij de zonden worden vergeven. 
 
Een Brabantse. 
 
 
 

 

Oeteldonk is de naam die de stad `s-Hertogenbos draagt 
tijdens het carnaval.  Het is een van de kenmerken van 
het Bourgondische Den Bosch wat terugkeert op de 
maandag als de optocht in pracht en praal rondtrekt met 
heel veel toeschouwers.  
 


